Spookpaleis

Op weg naar de Anton de Kom Universiteit passeren we het huis van Venetiaan, president
van de republiek Suriname. Verstopt tussen andere huizen in
een buitenwijk van Paramaribo, bijna aan het oog
onttrokken. Toch valt het op door de grote nationale vlag op
de patio en een verveloos wachthuisje met geliniformeerde
bewaker. Op zeker 20 minuten rijden vanaf het
Onafhankelijkheidsplein aan de oever van de Surinamerivier,
het centrum van Paramaribo, waar zijn ambtswoning ligt: het presidentieel paleis. Daar
woont hij ver vandaan. Pran, de weinig spraakzame chauffeur, weet waarom. "Hij wil daar
niet slapen, in dat paleis, * klakt hij met zijn Indonesische accent. ‘Daar spookt het, echt
waar. Alleen maar doden daar vanaf de koloniale tijd tot aan de 8 december moorden. En
die doden komen je in je slaap bezoeken.” Hij knikt een keer stug ter onderstreping. Zo zit
het en niet anders.

(De afbeelding laat het presidentiéle paleis zien — gebouwd 1730. Venetiaan’s eigen huis in
de buitenwijk spookt ook een beetje. Het brandde af in 2003, maar naar het presidentiéle
paleis verhuizen deed hij niet. Misschien heeft Pran toch gelijk.)

Wim Voermans © 2009 Gepubliceerd op mijn website eind juni 2009


http://wimvoermans.web-log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2009/06/26/700x458_90_site171_20070603210432_p.jpg

